Regenboogkerk Witte Donderdag 2023

Openingswoord

Zingen: Psalm 116: 1,2 en 3 God heb ik lief

Bemoediging en drempelgebed
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: De Levende wil onder ons wonen.

: WIJ KUNNEN NIET ZONDER ZIJN KRACHT

: Onze hulp is in Gods naam,

: DIE HEMEL EN AARDE HEEFT GEMAAKT,

: Die tot vandaag toe blijft roepen: Er zij Licht!

: DIE MET LIEFDE NAAR ONS BLIJFT OMZIEN.

: Hoor ons nu wij hier samen zijn rondom uw levende woord, en sacrament
: LEER ONS DE JUISTE WEG TE GAAN

: Richt ons op het licht wat afstraalt van het kruis

: HELP ONS, VERGEEF ONS, HEER,

EN DOE ONS IN UW VREDE LEVEN, AMEN. (We gaan zitten)

Gebed
Toelichting liturgische schikking

Schriftlezing: Exodus 12: 15-20
Zingen: lied 816: 1,2,3 en 4 dat wij onszelf gewonnen geven

Schriftlezing: Johannes 13: 1-15
Zingen: lied 569: 1,2,3 en 4 toen Jezus wist

Meditatie
Zingen: Psalm 67: 2

Gebeden
Collecte en aansluitend: vormen van de kring rondom de Avondmaalstafel

Tafelgebed

Zingen: lied 381: 1,2en 3
Vredegroet

Delen van brood en wijn
Zingen: lied 381: 6
Dankgebed

Overgang naar Goede Vrijdag
Schriftlezing: Johannes 16: 20-24 en 32-33
Zingen: lied 556: 1,3 en 5 alles wat over ons geschreven is

Zegen



:in ons hart en in ons huis

: DE ZEGEN VAN GOD

:in ons komen en in ons gaan,

: DE VREDE VAN GOD

:in ons leven, op onze zoektocht

: DE LIEFDE VAN GOD

: bij ieder einde, elk nieuw begin

: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN
EN THUIS TE BRENGEN, AMEN.
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In stilte gaan we huiswaarts



